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OPEREREN MET OBSIDIAAN
DAVID VAN REYBROUCK

Lavidatio voor Luc Huyse, uitgesproken bij de uitreiking
van de 59ste Arkprijs van het Vrije Woord, mei 2009

Dames en heren,

Het is 2009 maar we hadden hier ook al cerder kunnen staan. We
hadden hier in 2006 kunnen staan. Luc Huyse had dan net Alles gaat
voorbij, behalve het verleden gepubliceerd, een helangweklend boek
dat vertelde hoe samenlevingen met het onleefbare proberen verder
te leven: de herinnering aan oorlogsleed. Fen boek over kapotie lan-
den die de draad weer willen oppikken. Over hoe je de toekomst kunt
omhelzen als het verleden nog ettert. Een wijs boek dat binnenkort
terecht in het Engels en het Frans verschijnt.

‘We hadden hier ook in 1991 kunnen staan. Toen verscheen Qnver-
werkt verleden, een werk waarin Luc Huyse met zijn medewerkers
eindelijk eens de zaken op cen rijtje zette over het etterende verleden
van het eigen vaderland: de herinnering aan collaboratie en de repres-
sic in het naoorlogse Belgié. Een moedig, noodzakelijk en genuan-

ceerd boek.,

Maar we hadden hier ool in de lente van 1980 kunnen bijeenkomen,
het jaar waarin Luc Huyse De gewapende vrede publiceerde, dé stan-
daardstudie over de verzuiling in Belgié. Of in 1976, toen hij In de
buitenbaan redigeerde, een bundel over arbeiderskinderen aan de uni-
versiteit,

Maar we hoeven niet eens zo ver terug te gaan. In 1996 hadden we
ook al reden genoeg gehad om in deze kapel het glas te heffen: De
lange weg naar Neufchdteau was net verschenen, Huyses boek over
het Belgisch gerecht. Of in 1999, toen De opmars van de Calimero’s
begon, over mannen met steeds meer macht die steeds minder verant-
woording moesten afleggen. Of in 2003 toen zijn monumentale Over
politiek het daglicht zag.



Dames en heren, als je het 2o overschouwt lijkt Luc Huyse wel con
abonnement op de Arkprijs verdiend te hebben. Al meer dan cen
halve ecuw lang bedient hij zich van het vrije woord en dat woord is
bij hem in goede en zorgzame handen. Vandaag vieren we dan ook
niet het laatste boek of het recentste essay, maar een heel oeuvre. Van
daag vieren we een mens. Een mens die naar waarheid heeft trachten
te spreken en dat nog steeds doet.

Na veertig jaar verbonden te zijn geweest aan de ku Leuven ging Luc
Huyse in 2000 met emeritaat. Maar wie had gedacht dat dat het be-
gin zou zijn van een bloeiende carrigre als hovenier, zondagsschilder,
kruiswoordraadselfreal, Bordeaux-kenner, nordic walker of forelvisser,
had het mis. Luc Huyse, dames en heren, ging met pensioen om méér
te kunnen werken. Zo zei hij het ongeveer letterlijk in een interview
met de Leuvense Campuskrant. Het was de tijd dat de universiteit
aldoor studentvriendelijker moest worden, want anders liepen de
schoolverlaters naar Gent of Brussel, waar men hen ook al probeerde
te werven mel watten in plaats van weten. Luc Huyse had niet zo'n
zin in die wapenwedloop naar betutteling die deepdown toch eerder
cconomisch dan educatief gemotiveerd was. Hij zei: "Als ik moet kie-
zen tussen enerzijds wetenschappelijk onderzoek en maatschappe-
lijke dienstverlening en anderzijds — ik druk het nu heel cru uit — het
pamperen van studenten, dan ga ik liever voluit voor de eerste twee
opdrachten.” En dus ging hij met pensioen, wat bij hem gelijk bleck
te staan aan één lange sabbatical leave: tijd om zich te concentreren
op het echt belangrijke werk.

Die toevoeging { “ik druk het nu heel cru uit”) is overigens Luc Huyse
pur sang. Scherp zijn en toch mild blijven. Snijden zonder te scheu-
ren. Openleggen om te laten helen. Huyse analyseert niet met de
kettingzaag, maar met het scalpel. Hij snijdt met obsidiaan: het zui-
verste glas, het scherpste mes, het donkerste gesteente dat enkel in de
natuur voorkomt en waarmee men nog steeds de fijnste oogoperaties
verricht. Luc Huyse: chirurgijn met obsidiaan. Ik kom daar later nog
op terug.

Wat Huyse sinds zijn pensioen heeft verricht is meer en vooral rele-
vanter dan wat de doorsnee hoogleraar in Vlaanderen tijdens zijn
hele carriere neerpent. Volgt u even mee? Na enkele boeken over de
uitholling van de nationale politiek ( Grensberichten uit 2000, Gullivers
probleem uit 2002 en de reeds genoemde klepper Over politiek uit
2003) die men met enige kwade wil nog kan zien als uitlopers van
zijn academische loopbaan, richtte hij zich allengs op cen nieuw on-
derwerp: landen in transitie die in het reine moeten zien te komen
met een recent gewelddadig verleden. Diep onder de indruk van het
baanbrekende werk dat Desmond Tutu in het Zuid-Afrika na de apart-
heid met de Waarheidscommissie verrichtte, onderzocht Huyse hoe
andere landen met soortgelijke formules aan de slag gingen, om weer

een beetje overeind te krabbelen. Rechtspraak én samenlevingsop-
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houw, die twee: dat moest een socioloog die een leven lang aan de

rechtsfaculteit verbonden was goweest wel boeien, Het resultaat was
Reconeiliation after conflici (uit 2603), een internationaal handboek
over hoe men best een waarheidscommissie bestiert, vorig jaar ge-
volgd door Traditional justice and reconcilintion after vielent conflic
{2008). Traditionele rechtspraak kan immers kiemen bevatten van
een nieuwe rechtspleging, die niet alleen individuen bestraft maar
ook samenlevingen herstelt. In Vlaanderen is het nauwelijks gewe-
ten, maar Luc Huyse heeft met die twee boeken levens gered.

Wie echter dacht dat we hem hiermee voorgoed kwijt zouden zijn
aan verre, kapotte landen als Rwanda, Burundi, Zimbabwe en Ethio-
pié, had het gelukkig mis. Niet alleen deelde hij in Alles gaat voorbij,
behalve het verleden (2006) zijn nieuwe inzichten met een breed gein-
teresseerd, Nederlandstalig publiek, want voor Huyse is schrijven in
de moedertaal voor een lekenpubliek nooit minderwaardig aan Angel-
saksische vakpublicaties, bovendien bleef hij ook intens betrokken
bij de kwaliteit van de samenleving alhier ten onzent. Hij schreef be-
langwekkende essays in De Morgen en aanvaardde het peetvaderschap
van de website mediakritick.be (een jong initiatief, met vers volk en
nieuwe technologieén). Daarnaast maakte hij met Jos Bouveroux een
televisiereeks over het federale Belgig, die tegelijkertijd door Canvas
en de rreF werd afgenomen. Vier boeken, twee bundels, veel essays,
een televisiereeks, een website en hij gaat nog wel even door: dat su-
doku-puzzelen ten huize Huyse is echt nog niet voor morgen.



.

Justitie in het buitenland, media in het binnenland. Zo zou je Huyses
post-emeritale werk kunnen samenvatten. Het contrast is minder
groot dan het lijkt, want in beide gevallen gaat het om machtige in-
stellingen die een land kunnen verdelen of helen. In een minder prille
democratie als Belgi¢ dat bovendien verregaand ‘ontzuild’ is (ook dat
inzicht ontlenen we aan Luc Huyse) fungeren de media als belang-
rijkste maatschappelijke lijm, een beetje zoals overgangsjustitie dat
kan zijn in een revaliderend land. Maar pakt die lijm nog wel? Is hij
niet al te zeer aangelengd met flauwekul en scherts? Heeft er iemand
soms jeukpoeder bij gedaan? Is de lijm soms giftig geworden? Paci-
ficeert-ie of polariseert-ie? Hoe gaan we daarmee om? U hoort het
straks van hem.

Dames en heren, alleen al voor zijn nuttige pensioensbesteding ver-
dient Luc Huyse de Arkprijs van het Vrije Woord. Maar, u hoorde het
zomnet al, er gingen ook nog eens vier decennia scherpzinnigheid en
toewijding aan vooraf. Huyse publiceerde over de verzuiling, het mid-
denveld, de media, politicke apathie, burgerschap en democratie, par-
ticipatie en uitsluiting, de band tussen burger en overheid, de demo-
cratisering van het onderwijs, de Europeanisering van de macht, de
uitholling van het parlement, de taalkwestie, justitie, ongelijkheid en
ik vergeet er beslist nog enkele. In hoofdzaak Belgische onderwer-
pen, maar zijn liefde voor Afrika kwam niet onlangs uit de lucht val-
len. Reeds in de jaren vijftig trok hij als student op met de allereerste
lichting Congolese studenten, lui die na de onafhankelijkheid bijna
allemaal ministerposten hebben bekleed in hun land. En vele jaren
later zetten hij en zijn lieve vrouw Oele de deuren van hun jonge,
blanke gezin open voor een nieuw, Afrikaans familielid. Lucs betrok-
kenheid bij de Afrikaanse zaak is zo oud, dat het het enige is waar je
hem al eens op een verspreking kunt betrappen. Toen ik hem belde
over vanavond had hij het in een moment van onoplettendheid zo-
waar over “Galerie De Zwarte Partner’.

Vallen er in dat woud van interesses enkele hoofdlijnen te traceren?
Allicht niet, want dat zou afbreuk doen aan de intrinsieke veelkantig-
heid van Lucs oeuvre, Het vrije woord is wat het is: vrij. Het laat zich
niet kooien, het wandelt graag, het gaat waar het goesting in heeft,

het rent als het zich geroepen voelt. Luc Huyse heeft geen vooraf op-
gesteld programma afgewerkt, Anderen doen dat wel, maar krijgen
er dan ook geen Arkprijs voor,

Maar toch. Al loopt er geen rechte lijn van, ik zeg maar iets, zijn On-
derzoek naar de arbeidsmotivatie der arbeidende vrouwen uit 1962 (een
titel een dichtbundel waardig, overigens) naar zijn recente essay over

‘de politieke laksheid van Thabo Mbeki, toch merk je steevast een

bekommernis over de gezondheid van de samenleving, Niet ieder-
een moet het voortdurend met elkaar eens zijn, natuurlijk niet, alle
Menschen zijn geen Brijder en ze worden het vast nooit, maar toch
spreekt er uit Huyses werk een permanent streven naar een harmo-
nieuzer, civieler samenleven. Voor hem is het vrije woord geen vrij-
blijvend woord, geen eindpunt, maar altijd een opmaat tot een open
dialoog. Sociologie is bij hem nog steeds een beetje, in de nobele zin
van het woord, sociale geneeskunde. De socioloog is niet alleen de
anatoorn met het fileermes, hij is ook de heelmeester. Hij snijdt om
{¢ genezen.

Nietzsche zei ooit: “Waartoe het mes almaar wetten, wanneer men
niet tot snijden komt?” Welnu, Luc Huyse heeft nooit genoegen ge-
nomen met enkel het wetten van zijn lemmetten, Hij was een acade-
micus voor wie maatschappelijke dienstbaarheid altijd een evidentie
was. Wie als arbeiderszoon heeft kunnen studeren met de steun van
de gemeenschap, stelt in retour zijn kennis graag ter dienste van die
gemeenschap. Vandaag zou hij niet meer aarden in een academisch
bestel waar vakidiotie en maatschappelijke koudwatervrees als hoogste
idealen worden gepromoot. Luc Huyse hield van de universiteit, denk
ik, zolang die universeel wou zijn.

Er valt nog iets anders op. Naast het consistent hoge niveau, de ge-
durfde reflecties en de rijke empirie, is er de grote leesbaarheid van

Lucs werk, Doordat hij meer van vragen dan van vakjes hield, heeft -

hij nooit een jargon gehanteerd. Jargon, dat is het zuinige vermaak
van de sedentaire geest, een manier om indringers buiten te houden
en vakbroeders af te troeven. Maar de avontuurlijke geest leert vele
talen, luistert in het rond en zoekt, als hij spreekt, naar rijkdom in de




eenvoud. (De jargon-spreker daarentegen verpakl zijn eenvoud des
geestes in een dun klatergoud van taal.) Huyse heeft niet getracht
anderen le imponeren mel virtuoze semantick. Hij heeft onderwer-
pen ontleed, aan zichzelf uitgelegd, aan zijn studenten voorgelegd en
vervolgens neergeschreven. Het resultaat is ernaar. Puntgave formu-
leringen, glasheldere stijl, functionele metaforen. De Arkprijs gaat
jaarlijks naar een schrijver of een andere dwarsdenker. Luc Huyse is
beide. Hij is de Nescio van de sociologie.

Toen bekend werd dat Luc Huyse de sgste Jaureaat van de Arkprijs
was geworden, reageerde het internet met enthousiasme. Alumni die
inmiddels blogger waren geworden, leken oprecht verheugd. “Luc
Huryse,” schreef een van hen, “heeft een onuitwishare invleed op mijn
intellectuele ontwikkeling gehad. Dat was een echire intellectueel,
fernand van wie een 18-19 Jarige echt iets kon opsteken.” Het tekent
de wijze waarop Luc met jonge mensen omgaat. Genereus met zijn
kennis, benieuwd naar hun ervaringen. Naar verluidt zit hij op familie-
feestjes graag bij kinderen en kleinkinderen, want je bent nooit te
jong om opa Luc iets bij te leren.

Een mooi neveneffect van deze Arkprijs is de suggestie dat de ver-
grijzing niet alleen een last is, maar ook een kans, ja, zelfs een cadeau.
In tijden dat het parlement verjongt, dat nieuwsredacties vol zitten
met jonge medewerkers wier kennis vaak kleiner is dan het enthou-
siasme, in tijden dat, kortom, het jeunisme regeert, is het een voor-
recht om iemand te mogen lezen die meer dan een halve eeuw over-
ziet. In de berichtgeving regent het vandaag epitheta als ‘historisch),
Tlegendarisch’ en ‘nooit gezien’ wanneer er nog maar eens een rege-
ringscrisisje dreigt of een popconcert goed was. Dat zegt meer over
ons korte-termijngeheugen, dan over het daadwerkelijk historische
karakter van een recente gebeurtenis. Huyse is allicht geen popkenner,
maar voor de politieke geschiedenis is hij een onuitputtelijke goud-
mijn.

Toen ik Luc Huyse een aantal jaren geleden voor het eerst ontmoette

(omdat hij mij iets wou vragen, niet omgekeerd, bemerk: il voelde
me als een neefje op een familiefeest bij hem) vroeg-ie al bij het be-
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gin van het gesprek of hij die essays voor De Morgen nog wel moest
plegen. Er kwam zo weinig respons op. Misschien was hij stilaan te
oud?

Ik kon mijn oren niet geloven. Vroeg de grote Huyse nu werkelijk of
hij niet onbeduidend was? Ik las, zoals velen van mijn generatie, zijn
stuldken steevast met grote belangstelling. Ze waren interessant, per-
tinent, blikverruimend. We discussieerden erover. Maar geen haar
op ons hoofd dat eraan dacht om hem te riposteren, laat staan te
feliciteren. Zoiets deed je niet.

Beste Luc, laat deze Arkprijs het antwoord zijn op je aarzeling van
toen. Het is de wereld op zijn kop dat ik jouw laudatio mag uitspre-
ken, maar nu ik hier toch sta, maak ik graag van de gelegenheid ge-
bruik. Ja,je eruditie blijft broodnodig. Meer nog: je serene anverzelie-
lijkheid is een voorbeeld voor velen van ons.

Gij, zachtaardige en onvermoeibare ridder in de weer voor een be-
tere wereld, gij, bescheiden en integer zoeker, gij, schone mens, wij
hebben u nog steeds nodig.

Ik buig zeer diep en bied je namens het Arkprijscomité niet alleen
gelukwensen maar ook dankbaarheid aan.



